Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij.

In alle eeuwigheid ben jij.

,/\/\rm

Geboren te Dworp op 7 augustus 1940
Overleden te Halle op 28 augustus 2024

We nemen afscheid van Iréne op dinsdag 3 september
om 10.30 uur in de aula van Rouwcentrum Partous,
Alsembergsteenweg 1001 te Alsemberg.

Nadien wordt de asurne bijgezet in het columbarium
van de begraafplaats van Buizingen.

U kan Iréne een laatste groet brengen
in de rouwkamer van rouwcentrum Partous
op zaterdag 31 augustus 2024 van 16 uur tot 16.30 uur.

Zij leeft verder in de vele mooie herinneringen van

Christian Van Rossem en Lirong Liu haar zoon

Kim Van Rossem
Amélie

Jens Van Rossem en Jelissa Batteux haar kleinkinderen en achterkleinkind

René Deboeck en Marie-Louise Marcelis haar zus en schoonbroer

De families Marcelis, Van Rossem en aanverwanten

De familie dankt het team van Familiehulp,

huisartsen De Geyseleer Willy en Couturier Maarten,

de thuisverpleegsters Ilse en Hannelore, het poetsteam van XLG-Home alsook
het verplegend personeel van het AZ Sint Maria te Halle voor de goede zorgen.

U kan uw deelneming betuigen via Rouwcentrum Partous,
tav. de familie van mevrouw Iréne Marcelis
Alsembergsteenweg 1001, 1652 Alsemberg of via www.partous.eu
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